“Ik heb een
mooi leven gehad!”



Wij nodigen jullie uit om op woensdag 16 oktober gezamenlijk afscheid
van Bert te nemen in de aula van crematorium Haagse Duinen,
Wijndaelersingel 1 te Den Haag.

Van 12.30 tot 12.50 uur kunnen diegenen die dat willen persoonlijk
afscheid nemen.

De plechtigheid begint om 13.00 uur.

Na afloop zien we jullie graag in de koffiekamer voor een hapje en
een drankje.

Correspondentieadres:
Fam. E.J. Meijs, Papaverhof 21, 2565 CA Den Haag
e.j.meijs@versatel.nl

Zorgzaam, betrokken, sportief, wielrenner, commando, gul,
perfectionist, trots, doorzetter, gezelligheidsmens, een beetje ijdel.
En voor ons een lieve (schoon)vader, opa en “oude” opa

Bertus Willem Bambacht
- Bert -

weduwhnaar van Ann van Eekelen

* Gorinchem, 16 november 1921 * Den Haag, 7 oktober 2024

Wij zijn enorm verdrietig om Bert te moeten missen. Tegelijkertijd
zijn wij opgelucht dat hem verdere achteruitgang en pijn bespaard
zijn gebleven.

Hij laat ons achter met mooie herinneringen.

Annemiek en Erik
Sven en Rimmie
Guus en Juun



